
Lieve kinderen! 
 
Ik ben Stekeltje het egeltje.  
 

Met een hele dikke gaap, ging ik in mijn winterslaap. 

 

Maar nu is de tijd gekomen, dat ik ophoud met dromen. 

 

Ik kruip uit mijn holletje, met stekels op mijn bolletje. 

 

Wakker ben ik nu wel, maar met een erg wit stekeltjesvel. 

 

Kleur me mooi: bruin, geel of blauw.  

 

Dan ben ik een vriendje van jou! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


